Arjan

Geschokt, vol vraagtekens na het bericht van je dood op dinsdagavond
Hoe? Waarom? Ontkenning - ongeloof
Alleen wetend dat je vader je op je studentenkamer vond
Van de rest van je leven beroofd.
Zaterdag werd het duidelijk — toen je omringd door al die mensen
Die je letterlijk op handen hebben gedragen
Het verhaal vertelde van je leven, je dromen en je wensen
Voordat je toevertrouwd werd aan de aarde.
Je leven heb je “to the max” geleefd
Met steun van ouders, broers en vriendenkring
Maar vooral ook door je eigen wil en vrije geest
Die zich niet wilde conformeren aan belemmering.
De touwtjes en regie nam je zelf in handen
En moeilijke beslissingen pas als je er klaar voor was
Er was een langer leven voorhanden
Met veel haken en ogen — waar je te laat voor was.
Het bleef je allemaal bespaard — het is zo goed
Metallica liet het duidelijk horen
Terwijl iedere vriend en broer je droeg
Klonk “Nothing else matters” nog in mijn oren.
En nu is er rust — maar het leven gaat door
Dit jaar komt er een nieuwe hond in ons leven
Arjan, wat vind je? Ik stel voor:

Dat die nieuwe hond Najra zal heten.
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